
De Wielerclub.

Beste vrienden van de fiets,

Toen ik tijdens de grote lenteschoonmaak van mijn vrouw een schof uitkuiste dat
al sinds jaar en dag niet meer open of toe kon vanwege de brol erin, vond ik,
helemaal verkreukeld, een velletje papier met daarop een gedicht dat ik jullie
toch niet wil onthouden. Het is van ene Guidon Gazelle, op ’t eerste gezicht een
illustere onbekende, maar toch iemand met een koloriek verleden vol vraagtekens
en onzekerheden, zo vond ik na enig speurwerk op het internet en in bestofte
boeken op de zolder van mijn ouderlijk huis. Zo zou hij van een Gottemse vlasser
afkomstig kunnen zijn, in het begin van vorige eeuw als bastaard geboren uit een
Hollandse zangers op doortocht naar Parijs, en van kindsbeen af van ’t een
internaat naar ’t ander gevlogen. In ’t Klein Seminarie van Roeselare – daar
aanbeland ten gevolge van een onduidelijke roeping – zou hij van de ene dag op
de andere met zijn klieken en klakken buitengegooid zijn, toen hij betrapt werd
terwijl ie aan het rommelen was met een keukenmeisje, wiens naam niet te
achterhalen is, maar van wie geweten is dat het een weggelopen boeredochter
met een reputatie van warmbloedige onbaatzuchtigheid betreft, een soort Rooie
Zita, maar met de missie en gedrevenheid om als novice het leven van paters en
broeders draaglijk(er) te maken. Naar ’t schijnt is zij nooit buitengevlogen, maar
gasten gelijk Guidon wel. Vanaf dat moment is er een groot gat in de
geschiedschrijving rond Guidon Gazelle, tot ergens een klein bericht verschijnt in
“De Volkskrant” van 22 mei 1951, waarin een dichtbundel bejubeld wordt, en
betiteld als “De Supernova van de Vlaamsche Poëzie”. Blijkt inderdaad achteraf
dat de productiviteit van de heer Guidon Gazelle zeer laag is geweest, want dit
lijkt (voorlopig althans) het eerste en enige gepubliceerd werk van zijn hand.
Manuscripten zijn er nooit gevonden.

Straks ga ik nog eens op de zolder snuisteren, wie weet vind ik die hele bundel
nog wel terug. Mocht er iemand een spoor of tip hebben betreffende deze
rijmelaar en/of zijn kleine meesterwerk, dan wordt dit door de redactie in volle
dank aangenomen.
Ondertussen wens ik jullie veel leesplezier, en graag tot een volgende keer.



De Wielerclub.

- Guidon Gazelle -

Een Wielerclub is uitgebroken,
Die, in een winterslaap

Gedoken,
Met 50 leden blonk.

Ze zijn weer op de fiets gekropen,
Berg-op, berg-af, bocht-in, bocht-uit, hoek-om,

Met hopen,
En ‘k jeune mij, ‘k were mij, ‘k legge mij helemaal krom !

-

G’hebt Supers en g’hebt Diesels, en
G’hebt schone en g’hebt

Ook griesels
maar leute hebben z’al

Ze rijden op de Vlaamsche wegen,
Straat-in, straat-uit, weg-op, weg-af, naar waar ?

Een zegen :
Vertrek en aankomst van en naar : de Vierschaar !

-

Bij d’eerste meters licht omhoog,
- een heuvel, brug of klein

verhoog -
voor velen mag ’t niet zijn...

Ze vliegen d’er in, met al hun krachten,
Getrek, gestoemp, gehijg, gekreun, oef – boven !

Ze wachten :
Saam’n uit, saam’n thuis, we mogen ons beloven !
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